AFLEWO 2014

Via een advertentie zag ik dat AFLEWO op zoek was naar muziekliefhebbers met talent. In 2013 ging ik
voor het eerst naar een ‘Worship Experience’ van hen in Nairobi. Op dat moment maakte ik nog deel uit
van het praise & worship team van mijn gemeente in Eldoret. Na mijn verhuizing naar Nakuru wilde ik
graag verder gaan met zingen en dit leek me fantastisch om deel van uit te maken. Zingend
evangeliseren maar dan nu interkerkelijk. In samenwerking met lokale gospelartiesten als Emmy Kosgei
en Ruben Kigame werd het na 6 maanden vorbereiding een bijzondere nacht van aanbidding. Mensen
komen tot geloof en er is veel tijd voor gebed, bijvoorbeeld voor Kenia. Meer dan eens werden mensen
diep geraakt omdat ik in hun taal door zingen het goede nieuws aan hen breng met dit team.

Educatiefonds 2014

Er kwam van Happy Rock Center een verzoek bij ons binnen — dit is een weeshuis in Mombasa. Na
opvang en het afronden van de basisschool heeft de organisatie eigenlijk geen geld voor
voortgezetonderwijs. Alle kinderen zijn (half) wees, verlaten en / of ziek. Esta en Joyce zijn allebei HIV +,
hun ouders overleden of verdwenen en andere familie niet in staat om voor hen te zorgen. Daarom
werd ons gevraagd of wij ze op wilden nemen in ons Educatiefonds. In juli ontmoette ik de 2 meiden,
dat was een bijzonder moment. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat ze hun examen
zullen doen!

In november ontmoette ik in Olturot voor het eerst de moeder van Jacklyne. Ze kon alleen maar zeggen
‘Ashe Oleng, Ashe Oleng’! Dat betekent dankjewel, dankjewel...Haar man is overleden, ze zorgt zelf voor
het vee en heeft het moeilijk. Jacklyne is een meisje met een hele positieve en vrolijke houding —
vastbesloten om niet toe te geven aan gebruiken van haar cultuur zoals besnijdenis en op jonge leeftijd
trouwen. Ze is Christen, wil heel graag leren en voor zichzelf een beter leven opbouwen. Ze gaat nu in
Marsabit naar school m.b.v. SG sponsoring en werkt heel hard.

Tijdens mijn bezoek aan Olturot kwamen er ook 3 nieuwe aanmeldingen vanuit Olturot voor het
Educatiefonds. Helaas hadden we niet de nodige financiéle middelen beschikbaar om deze jongens en
meisjes te sponsoren.

Kleuterschool Olturot 2014

Inmiddels heeft Stichting Galilea geld beschikbaar om materialen te gaan bestellen voor de
kleuterschool waar CITAM mee van start wil gaan. Onderweg maken we afspraken voor het maken van 9
tafeltjes en 54 stoeltjes met een ‘fundi’ in Marsabit. De bestelling zou begin 2015 geleverd moeten
kunnen worden.



Groente verbouwen met vrouwen 2014

“Ik heb nog nooit iets groens gegeten!” Bekend een van de vrouwen tijdens onze le bijeenkomst in
Olturot...

In samenwerking met CITAM gingen we in november van start met het verbouwen van groente in
Olturot. Er was een bedrag van € 100 beschikbaar om een ‘pilot project’ mee te doen. In Nairobi kocht ik
van tevoren samen met Dan zakken, zaden en wat eenvoudige materialen om het project mee te
kunnen beginnen. ‘Sack farming’ is elders in Kenia voor zelfvoorzienende tuinbouw van huishoudens
met weinig grond al bekend. Er is weinig water voor nodig en op een kleine oppervlakte kan groente
verbouwd worden. Dit wilden we proberen en introduceren in Olturot, want bij zwangerschap en
geboorte zijn er veel medische complicaties die te maken hebben met een gebrek aan voedingsstoffen.
Groenten zijn hier niet of nauwelijks beschikbaar of te koop.

We organiseerden een groep van zo’n 20 vrouwen en legden uit wat de bedoeling was. . ledereen was
erg enthousiast! Er werden vragen gesteld, namen genoteerd en zakken uitgedeeld. Omdat het 2-3
weken duurt voordat de plantjes groot genoeg zijn om over te planten, wordt dit project later
voortgezet. CITAM houdt toezicht op de voortgang.

Mnt. Paka 2014

Tijdens een ‘missionary fellowship’ in Nakuru ontmoet ik Teresa June van Desert Rose ministries. Ze is
Amerikaanse en we hebben gelijk een ‘klik’. Ze werkt onder de Pokot bevolking in mnt. Paka — een heel
afgelegen gebied zonder voorzieningen als water en electriciteit. Op dat moment is ze fondsen aan het
werven om daar een waterput te gaan maken. Ze wil graag dat ik een keer met haar mee ga en het SG
bestuur stemt ermee in. Ik wil niet met lege handen komen en dus besluiten we om omslagdoeken,
schoenen en 2° hands kleding mee te nemen. In juli maak ik kennis met deze Pokot bevolking. Vanwege
de droogte zijn er dieren dood gegaan en is bijna iedereen vermagerd. Daarom heeft Teresa spontaan
15.000 ksh gedoneerd om ook mais te kopen. Ze doet er ook evangelisatie en counseling, ik heb veel
respect voor haar gekregen. Het is onduidelijk of ik hierna nog verder met haar zal kunnen
samenwerken.



