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DE CHRISTOPHORUSSTICHTING IS EEN KLEINE STICHTING MET BEPERKTE FINANCIELE
MOGELIJKHEDEN. GEPROBEERD WORDT NIEUWE INITIATIEVEN TE STIMULEREN DOOR MEDE
ONDERSTEUNING ZODAT DE INITIATIEFNEMERS EN VRIJWILLIGERS WETEN DAT HUN WERK
GEWAARDEERD WORDT.

Ondanks het bijzondere Corona jaar met al haar beperkingen zit de stichting niet bij de
pakken neer en berusten we niet in onzekerheid of tegenslag.

De stichting heeft allerlei activiteiten gestimuleerd met name voor kinderen en jongeren.

We vinden het belangrijk dat naar jonge mensen wordt omgezien met mooie programma’s, in
ontmoetingen, gesprekken en ontdekkingen worden aangereikt. Ongemerkt zullen ze ooit
beseffen dat er mensen zijn die om niets zich voor hun inzetten, dat ze liefde, vertrouwen en
geborgenheid hebben ervaren. Zo hopen we een bijdrage te leveren om ze te vormen tot
evenwichtige mensen met aandacht voor hun medemensen. Samen bouwen aan een gelukkige
samenleving. Dat is onze missie!

Overal staan kerken, in elke stad, in ieder dorp. Deze gebouwen vormen het uiterlijk hart van
de gemeenschap en daarmee zijn zij een ontmoetingsplaats van generaties.

De kerk als ontmoetingsplaats van generaties is echter niet overeenkomstig de werkelijkheid.
In de kerk ontbreken jongeren. De betrokkenheid van de jongere generaties is zo goed als
weg. Zo doorgaan betekent op niet al te lange termijn het einde van het door vorige geslachten
verworven culturele erfgoed en het loslaten van de basis van de belangrijke waarden die onze
cultuur tot nu dragen. Deze waarden staan onder druk.

Mede dankzij inzet en financiéle ondersteuning is het gelukt om jongere generaties weer een
plaats te geven in de plaatselijke parochiegemeenschap. Zij zijn de toekomstige dragers van
onze traditie en van ons cultureel erfgoed. Het is gelukt om kinderen, jeugd en jongeren op
een eigentijdse manier te betrekken. In dit proces van revitalisering is er nu continuiteit nodig.
De initiatieven worden steeds vaker opgemerkt door anderen. Van harte vervullen we deze
voorbeeldfunctie en willen graag elke stad en dorp ondersteunen en op verzoek support
geven.

Ook tijdens de periode van beperkingen door de corona-pandemie is iedereen volop actief
gebleven. Om u een indruk te geven van het parochie programma:

- Eris een schoolproject waar kinderen 2 x per schooljaar klassikaal op bezoek komen
en leren over het katholiek geloof.

- Kinderen kunnen aansluiten bij de wekelijkse kinderkerk naast de reguliere vaste
projecten als 1° communie.

- Brugklassers doen mee met het vormselproject die de survival als opening inmiddels
alweer achter de rug hebben en ook twee projectavonden.

- Een groep van zo’n twintig jongeren van 19 en 20 jaar oud begeleiden deze
brugklassers.

- Jongeren van vereniging Sanctus Virgilius (leeftijd boven de 22 jaar) houden hun
maandelijkse bijeenkomsten waarop zij actuele en verdiepende thema’s uitwerken.



- Maar liefst 35 jongeren van 21 en 22 jaar oud maken van 30 april tot en met 4 mei
2022 een culturele reis naar Rome o.l.v. pastoor Tilma.

- Als de Corona maatregelen het toelaat komt op 14 April 2022 Hartstocht op de rol.
Onze eigen Passion uitgevoerd door brugklassers en jongeren.

- Twee groepen van veertigers hebben een stuk van de pelgrimsroute naar Santiago de
Compostella gelopen. Voor volgend jaar staan wederom enkele groepen op het
programma. Aan deze wandel/pelgrimstochten gaan verdiepende bijeenkomsten
vooraf en tijdens de tocht is er aandacht voor bezieling, verdieping en inspiratie.
Hiervoor hebben wij eigen vormen en invalshoeken ontworpen.

Verder zijn er initiatieven genomen die in een ver gevorderd stadium van iets heel bijzonders

waar velen nieuwsgierig naar zijn omdat bij hen het katholieke geloof of traditie is weggezakt
maar nog sluimerend aanwezig is. (Dit zijn meer mensen dan u nu vermoed.) Op dit moment

krijgt het project www.katholiekkado.nl steeds meer vorm. De website staat inmiddels life.

Veel mensen hebben katholieke wortels of een katholieke achtergrond. Veel daarvan hebben
zij losgelaten. Veel mensen hebben interesse in gebruiken en stellen zich daarbij de vraag hoe
zij hun leven zinvol betekenis kunnen geven. Menigeen heeft een vermoeden van de rijk
gevulde schatkamer van de katholieke traditie. Hoe krijg je er beleving bij? Hoe geef je in
onze tijd deze traditie opnieuw handen en voeten? Hoe haal je deze ongekende rijkdom in je
huis en in je leven?

De drempel om de katholieke traditie te leren kennen is vaak (te) hoog. Tot nu!

Katholiek uit de box - Vanouds word je als katholiek gevormd en gevoed door een veelheid
van uitingen en belevingen in huis en in het gezin. Deze cultuur maakt iemand katholiek en
vormt iemands wezen. Vandaag de dag zijn die uitingen opgedroogd of alleen met veel
inspanning ergens te vinden. Katholiek kado brengt iemand met zes boxen verspreid over een
jaar hiermee thuis in aanraking: zingeving en betekenis op de keukentafel of de bank bij
iemand thuis. Voelen, (af)tasten, aanraken, kijken, lezen, bewonderen, ruiken, proeven,
koken; iedere box werkt een ander aspect, feest of gebeurtenis uit. De boxen hebben zeker
ook aandacht voor kinderen. Ook voor scholen is het Katholiek kado gedurende het jaar en
verdeeld over zes boxen uitermate geschikt als inspiratiebron.

Tot zover informatie over het project. Dit project verdient steun om het goed in uitvoering te
krijgen. Wij steunen dit unieke project. Het maakt ons enthousiast en we hopen van harte dat
het een groot succes zal worden.


http://www.katholiekkado.nl/

