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Beste vrienden, 

We zijn weer veilig thuis na een maandje 

Gambia. Alles is er weer rustig en er komen 

dan ook vele toeristen naar Gambia, waar de bevolking heel blij mee is. We 

hebben eerst alle opgeslagen hulpgoederen opgehaald en gesorteerd voor de 

families en ziekenhuisjes. Bezoek Mohamed : Eerst de landlord de huur van zijn 

huisje weer voor een half jaar betaald, en nog voor januari onderzoek en 

medicijnen. Maar wat was ik kwaad op hem, de nieuwe matras met skai die 

nog geen jaar oud is was al helemaal kapot, grote stukken eruit. Een goeie 

verklaring had hij niet. Wij de zelfde dag nog naar het kraamcentrum van onze 

vrienden, waar Piet zijn hechting uit zijn pols moest laten halen. Ik even bij 2 

net bevallen vrouwen kijken, en hun baby’tjes bewonderen, en wat zag ik 

daar?? ook die matrassen waren met grote gaten hetzelfde als bij Mohamed. 

Dus bleek het de kwaliteit van het skai te zijn. Onze vrienden de volgende dag 

naar het bedrijf terug waar ze voor hun kraamcentrum matrassen en 1 

tweepersoons voor ons hadden laten maken. Na anderhalf uur je kwaad maken 

omdat ze  je zogenaamd niet snappen en  

steeds weglopen konden ze dan eindelijk 

toch een betere dikkere kwaliteit hoes 

krijgen met bijbetaling. Dus dat maar gedaan 

anders heeft hij er nog niks aan. Wij de 

volgende dag eerst terug naar Mohamed 

excuses aanbieden, gelukkig heb ik dat nog 

kunnen doen, want een paar dagen later 

kregen we het trieste telefoontje dat hij was 

overleden, 45 jaar oud. Wat een intens verdriet!! Zijn (ex) vrouw mag niet in 

zijn huisje slapen, de kinderen durven er niet alleen te slapen, dus gaan ze 

avonds met hun moeder mee die met 2 andere vrouwen en kinderen in een 

klein huisje wonen waar eigenlijk geen plaats is voor haar kinderen. Nu slapen 

ze met 3 stevige dames en haar zoon in een bed. En dan met hoge koorts!! 

want ook daar heerste het hoesten en de griep. Ik moet er niet aan denken!! 

De landlord heeft me beloofd de huur van 4 maanden nog aan haar terug te 

betalen. Zodat ze op zoek kan naar een betaalbaar onderkomen voor haar en 



de twee kinderen, zij werkt op het ogenblik in de vis. Isa en Ousman: zijn gelijk 

op bijles wat duur is maar hard nodig. De kinderen blijven we steunen samen 

met hun sponsors. Maar de huur moet het gezinnetje nu zelf op gaan brengen. 

Alle luiers, onderleggers, de matrasbeschermer en lakens die we gekregen  

hebben voor Mohamed hebben we aan het kraamcentrum in Brufut gegeven 

waar ze ontzettend blij mee waren, de dozen verband hebben we verdeeld, 

aan de eerste hulppost ,ook alle families kregen verband scharen en pleisters 

gaasjes enz.. De dozen met haaknaalden breinaalden en wol hebben we 

afgegeven bij de rastajongens. Elke dag hadden ze er weer wat van gehaakt of 

gebreid , echt leuk om het resultaat 

in hun shopje te zien hangen. De 

Oogchirurg kwam op de motor om 

de dozen met brillen. Ook de 

hulpgoederen voor Ousman 

Camara s familie in Guinee werd 

opgehaald door zijn broer op een 

oude fiets , hij zal zorgen dat ze in 

Guinee terecht komen. Ousman s 

dochtertje Tineke Camara woont 

bij een tante zodat ze dicht bij school is, alleen in de vakanties gaat ze naar 

huis. Hier showt zij haar prinsessenjurkje!! Fatou Gibba en Isatou Kujabi: beide 

nichtjes zitten nu op de YMCA  , deze kok school, waar ze werken en leren 

duurt 1 jaar en 6 maanden. Na het examen zorgt de school voor een baan. Dus 

dat is weer een zorg minder. We hebben de schoolresultaten bekeken, het zijn 

beiden geen hoogvliegers maar ze doen erg hun best, en ze hebben het erg 

naar hun zin. We betalen de reiskosten nog voor beiden en hopen dat ze het 

met goed resultaat kunnen afronden. Margarita Jallow: vind het prachtig om 

naar school te gaan, vader Amadou zegt altijd mijn prinses is niet de beste 

maar ook niet de slechtste op school. Hij is dan ook meer dan trots op zijn 

dochter. Zijn vrouw helpt vrouwen 

na bevallingen, maakt schoon en 

runt een klein shopje. Haddy Jobe : 

wilde van school veranderen en de 

rest van haar studie in 1 jaar doen. 

Maar nu het weer rustig is in 

Gambia en ze niet meer voor haar 

moeder en neefje moet zorgen kan 

ze zich weer helemaal 



concentreren op haar studie op de Apple Tree school. Wat een heel goeie 

school is. Haar cijfers waren goed , alleen de examens wat minder door de 

situatie. We betalen nog 3 boeken en krijgen haar resultaten mee. Met haar 

moeder Omie ( die polio heeft ) gaat het nu de rust is weergekeerd  in Gambia 

ook weer goed, ze heeft een nieuwe plaat opgenomen en zingt in verschillende 

gelegenheden voor de kost.  Bubacarr Jammeh:  Jee wat is zijn moeder trots op 

hem, hij had zulke mooie cijfers op de Seino school dat hij niet eens getest 

moest worden om ook door de Apple Tree school toegelaten te worden. We 

hebben hem de laptop gegeven die hij voor school nodig heeft. Jeetje hoe blij 

kun je iemand maken, het hele gezin kwam dan ook mee naar ons 

appartement. Wanneer we de school bezoeken  moeten we ook voor hem nog 

4 boeken betalen en krijgen we ook zijn 

resultaten mee. Haddy en Fatou Drammeh:  Piet 

heeft de school alleen bezocht en een  gesprek 

met beide juffen gehad, de zusjes doen het heel 

goed, ze mochten even de klas uit om Piet een 

handje te geven, zo kon hij nog een foto maken 

van beide zusjes.( ik was behoorlijk ziek van een 

penicilline kuur waar ik allergisch voor was, dat was even heel spannend!!) 

Maar na het bezoek van een goeie arts die een andere kuur en drankje 

voorschreef ging het gelukkig na een paar 

dagen stukken beter.  Fatou  Touray:  Op 

bezoek bij de familie Touray.  Fatou komt 

ons blij tegemoet ,ze ziet er goed uit, ook 

op school gaat het beter. Zelfs haar broer 

Yushupha vertelde dat hij weer naar 

school ging . Fijn te horen en te zien dat 

het beter met de familie gaat, al blijft het 

een erg arme familie. Mariama en Baba 

Touray:  Baba zit op een strenge privé school in Ziguinchor in de Casamanche. 

Mariama heeft haar examen gehaald , nu nog 3 jaar naar het Lyceum. Samen 

met Ndey naar de Seinoschool, Muhamed Dampha en Nyima Kurabale: waren 

met een brief van school gestuurd omdat ze per term opeens 500 dalasi meer 

moeten gaan betalen, terwijl al het schoolgeld voor het hele jaar al in 

september door Justine was betaald . Na een gesprek en wat vragen van onze 

kant moest er opeens weer niet bijbetaald worden omdat het al voor een heel 

jaar betaald was!! Terwijl de mensen met weinig geld  het schoolgeld per term 

betalen, en wel de 500 dalasi per term meer moeten betalen?? Ach ja in 



Gambia gaat altijd alles anders dan je denkt!! Nooit saai dus!! Het schoolgeld 

van de 3 kleinkinderen van Fatou was al betaald  door een andere dame, dus 

even afwachten of dat volgend jaar ook weer het geval is.  

Ndey:  die voor ons werkt moet nog in enkele vakken 

examen doen, nog even flink blokken en dan hoopt ze haar 

fel begeerde papier op zak te hebben. Ramatouly Sonko: Zit 

op de King Kid Academy school. Haar vader is eenzijdig 

verlamd door een herseninfarct , in maart hebben we hem 

nog bezocht en zag hij er goed uit, in april kregen we het 

bericht dat haar vader was overleden. Ida Badji  : Die weer 

ernstige oogklachten heeft, zal ook deze keer de behandelingen gratis krijgen 

omdat de oogchirurg via haar de dozen met brillen heeft gekregen. Dus beiden 

blij!! 

Ten eerste willen we namens de familie van Mohamed zijn sponsors ontzettend 

bedanken voor de jarenlange financiële hulp tijdens zijn ziekte, zij zijn hier heel 

dankbaar voor!!! Dat is niet in woorden uit te drukken, BEDANKT!!!! Verder alle 

onmisbare sponsors vrienden en kennissen die ons het mogelijk maken al deze 

kinderen scholing te bieden. Bedankt Betsie voor de opbrengst van de 

schortenactie, De gift van de diaconie van de Ger Gemeente van Oostkapelle, 

Soli Deo Gloria voor het prachtige bedrag wat is opgehaald bij onze 

zanguitvoering. De vrouwenvereniging van Meliskerke, De EMTE voor de 

opbrengst van de flessenactie. Computer Dekker voor het in orde maken van 

de laptops. Nel Geuze voor de opbrengst van haar zelfgemaakte poppetjes. En 

natuurlijk ook bedankt voor alle hulpgoederen waar we zoveel mensen 

ontzettend blij mee mochten maken. We zijn dan ook heel dankbaar dat we 

door U allen dit werk mogen doen . HARTELIJK DANK!!! Wilt U ons financieel 

blijven steunen?? Dat kan door Uw gift te storten op: Raborekeningnummer: 

NL 19 RABO 0162688792 t,n,v Stichting HELP SCHOOLKINDEREN IN GAMBIA 

te Oostkapelle. De Stichting heeft een ANBI-status. 

Met vriendelijke groeten, 

Piet en Tineke Roose 

Vronesteijn17  4356 AC te 

Oostkapelle. 

T:0118-583150  M: 06-12186167 

Email: tinesroose@zeelandnet.nl 



 

 

 


