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Beste vrienden, 

Een maandje Gambia. Ook dit jaar extreme 

wateroverlast, voedselschaarste, en is alles  duurder 

geworden. Voor veel families was het al elke dag 

overleven. Wat waren we blij dat we dankzij alle giften 

voor elke familie een baal rijst (zonder zand en steentjes) konden kopen. Het  is 

schrijnend als je ziet dat ze op een stukje brood en een kroesje water naar 

school moeten. Toeristen komen weer maar verblijven in de dure all-in hotels, 

ten nadele van de lokale restaurantjes, shopjes en de lokale gidsen, die trips 

organiseren. We besloten met de bushtaxi naar Nema te reizen en daar bij de 

lokale shop de zakken rijst voor de beide 

families Touray te kopen. Zo verdienen 

de kleine shopjes ook wat.  We 

bezoeken eerst Keba’s familie, Keba 

heeft 6 kinderen. Adama de oudste was 

naar de markt spulletjes verkopen. Zij is 

na haar examen getrouwd terwijl haar 

man in Italie zat, groot feest zonder 

man. Ze wacht nog steeds op zijn 

thuiskomst. Zijn zoon Mustapha had 

veel problemen en hij heeft zijn school nooit afgemaakt. Fatou Touray, is nu 20, 

zij heeft dit jaar 3x malaria gehad en is het derde kind dat we sponseren. 

Doordat ze zo zwak is blijven de resultaten slecht en is ze 

weer gezakt. We hoopten ze met onze hulp en scholing uit 

deze armoede te halen maar helaas is dat bij dit gezin niet 

gelukt. Keba was erg dankbaar voor alle hulp en kansen die 

we  het gezin hebben geboden en heel blij met de baal rijst. 

We zullen ze altijd blijven bezoeken en helpen als het kan. 

Een stukje verder in het zandpad woont Bubacarr met zijn 

“nieuwe” gezin. Hij werkt nog steeds als chauffeur voor de 

regering wat slecht wordt betaald. Alleen de buitenlandse 

ritjes verdienen goed. Maar die krijgt hij zelden. Zijn eigen 

auto staat nu al 3 jaar met allerlei gebreken bij zijn huis maar 

geld om hem te laten maken is er niet. Zijn oudste kinderen 
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wonen bij een oom  in Senegal. Dochter Mariama Touray, 20 jaar, moest het 

examenjaar op het lyceum overdoen; nu maar hopen dat ze het haalt. Baba 

Touray, 16 jaar, zit in grade 8. We hebben genoten onder de boom van een 

heerlijke lunch van gegrilde vis in folie met aardappel, uitjes en groenten uit 

eigen tuin, lekkere sinaasappels uit de boom na. Eerst eten Bubacarr en wij,  

daarna zijn vrouw en de kinderen. Voor ons blijft dat wennen. Het is hier altijd 

genieten van de kippen, vogeltjes die alle restjes oppikken en de rust van het 

afgelegen wonen, maar niet praktisch als je geen vervoer hebt. Fattou Gibba 

had een leuke vriend en baan en hoopte dit jaar te gaan trouwen maar helaas 

ging de relatie uit en werd ze ziek. Nu na ruim 1 jaar is ze weer op krachten en 

hoopt ze snel  weer werk te vinden. Isatou Kujabi werkte, 

toen we er in januari waren, bij de Chinees die boven het 

restaurant een casino heeft gebouwd. Samen met haar 

moeder Ida ging ze elke dag  schoonmaken, alle geknoeide 

gips, cement en verf er af halen. Ze werkten lange dagen en 

verdienden er veel geld mee. Isatou heeft daarna een poosje 

in het casino gewerkt maar om ‘s nachts als vrouw alleen 

naar huis te gaan was niet veilig. Ze kookt nu weer in een 

restaurant. En verkoopt online kleding uit Marokko met de 

gekregen laptop uit Oostkapelle, waar ze super blij mee is en goeie zaken doet! 

We bezoeken Margarita Jallow, en Fatou Kinneh 

Drammeh, twee sponsorkinderen die toevallig 

naast elkaar zitten. Voor Margarita moesten we  het 

derde termijn nog betalen. Beide meisjes doen 

goed hun best, twee ondeugende lieverds. Met 

Mariama Mballow bezoeken we haar oudste 

dochter Haddy Drammeh, 15 jaar, zij zit op een 

school in London Corner. Na een gevaarlijke rit 

komen we op een grote school; het binnenste 

gebouw is nog oud en buitenste 

al helemaal nieuw in Arabische 

stijl. Het systeem van de school is veranderd en alle goede 

leerkrachten zijn weg. Als je dan 61 meisjes ziet zitten in één 

klas dan begrijp je dat dat niet werkt. Na overleg heeft ze 

haar dochter daar afgehaald  en een school dichter bij haar 

werk gevonden. Het schoolgeld heeft de school keurig naar 

de bankrekening van de nieuwe school overgemaakt. 
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Haddy’s 15de verjaardag werd in het mooie Bamboegarden 

Hotel, waar haar moeder werkt, gevierd aan het zwembad, 

met taart, zoete drankjes en kinderchampagne.  Oeps, weer 

genoeg kleurstoffen binnen. Met Ali onze chauffeur bezoeken 

we Haja’s gezin, Isa Bangura,  is geslaagd en heeft tussendoor 

nog een computerdiploma gehaald. Ze zit nu in het eerste jaar 

op de Gambia Collegeschool of Nursing. Ousman Bangura, 16 

jaar, moest twee vakken over doen; hopelijk haalt hij nu wel 

zijn examen. Ramatouly Sonko, Na een groot graduation feest met prachtige 

kleding krijg je 3 maanden later te horen dat je niet geslaagd bent en 3 vakken 

moet overdoen. Ze durfde het ons niet te vertellen, maar we kwamen erachter 

doordat ze op geen enkele andere school aangenomen werd. Toen 

Ik haar vroeg of ze wel genoeg punten had, kwam het er uit. Dus 

nu eerst de drie vakken over doen. Ndye, die voor ons werkt, is 

geslaagd voor haar studie Human Resource Management! Hoe 

krijgt ze het voor elkaar: getrouwd, studie, de zorg voor een kind 

van haar zus, en heeft zelf ook een baby. Ze heeft 

een beurs gekregen en zit nu op het Peter Symonds 

College  in Winchester. Haar echtgenoot Amadou Njie, studeert, 

werkt en zorgt samen met Ndye’s tante voor Muhammed en de 

baby.  Met hem bezoeken we Muhammed Dampha, op de SOS 

high School. Hij heeft zeer hoge cijfers op 2 vakken na, Engels en 

wiskunde waar we nog bijlessen voor betalen. Dat wordt weinig 

vrije tijd voor Muhammed.  Nyima 

Kurabale, is geslaagd en woont nu 

in Basse waar ze meer broers en 

zussen heeft wonen en werkt in 

het lokale naaiatelier. Nu Ndye in Engeland zit 

heeft haar man haar werk voor onze stichting 

overgenomen. Dus met hem onze administratie 

nagekeken. Baby Sanou had hij meegenomen in 

haar roze tule jurkje met pareltjes, wat een 

schattig kindje. Tineke Camara woont in Guinee en zit weer dicht bij huis op 

school. De kinderen op school willen weten waarom ze zo’n gekke naam heeft , 

dat moet je maar aan pappa vragen, antwoordt ze dan. Haar vader hebben we 

in Gambia leren kennen, hij was muzikant en maakte balafoons en djembe’s, 
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die wij kochten voor de verkoop. Zo kwam het dat ze 

naar mij is vernoemd. Bubacarr Jammeh, showt ons 

trots het huis voor de familie, wat hij met hulp heeft 

gebouwd. Als hij voor zijn toelatingsexamen slaagt, 

mag hij starten op de training skill school. Haddy Jobe, 

21 jaar, is in februari afgestudeerd in de biomedische 

wetenschap. Zij heeft echt keihard gewerkt om dit 

resultaat, Bachelor of Science, zelfs binnen de tijd van 

vier jaar te halen. Zij heeft geprobeerd een beurs en 

visum voor een master in Canada te krijgen, waarvoor 

zij in januari naar de Canadese ambassade in Dakar 

Senegal moest maar heeft helaas net gehoord dat zij 

geen visum krijgt. Ons advies aan haar is altijd geweest 

om eerst te gaan werken en uit te 

zoeken welke master en waar ze dit wil doen en geld te 

verdienen om haar masterstudie te financieren, naast de 

beurs die ze waarschijnlijk wel krijgt. Haddy is erg 

ambitieus, eigenwijs en impulsief, wat haar aan de ene 

kant door de afgelopen, soms moeilijke jaren heeft 

geholpen; aan de andere kant moesten wij haar ook wel 

eens beschermen voor wilde plannen, zoals een overstap 

naar een universiteit in Engeland, die volgens haar veel 

goedkoper zou zijn… Trots en blij dat wij dit meisje de 

kans hebben kunnen geven haar droom te verwezenlijken 

en heel benieuwd hoe zij zich nu verder zal ontwikkelen. 

De laatste dozen kwamen in januari aan en konden we zelf uit delen. Zoveel 

blije gezichten. 2022 was heel bijzonder, we ontvingen de opbrengst van het 

feest van de familie Dr Nokielski samen 150 jaar, en van de familie Diependaal 

50 jaar getrouwd. De gift van de diaconie van de Ger Gem, de diaconie van de 

Prot Gem Hoogezand Sappermeer, de opbrengst van de rommelmarkt van de 

PKN, de verkoop in boutque Lunique, Dankzij alle onmisbare sponsors, vrienden 

en kennissen konden we weer heel veel betekenen en hulp bieden. Drukkerij 

van Keulen voor het drukken van de nieuwsbrieven, boekhouder F. Zwemer 

voor het financieel jaaroverzicht, Hartelijk Dank!!! Wilt u ook onze stichting 

gedenken in uw gebed! 
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U kunt uw gift storten op : NL19 RABO 0162688792 t.n.v. Stichting Help 

Schoolkinderen in Gambia.  Onze stichting heeft de ANBI-status.  

Met vriendelijke groeten, Piet en Tineke Roose, 

Vronesteijn 17 4356AC te Oostkapelle. Email: tinesroose@zeelandnet.nl  

 

 


