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Beste vrienden, 

We kunnen weer heel tevreden terugkijken op een 

maand Gambia. We hebben veel hulpgoederen 

kunnen verschepen en héél véél mensen heel blij kunnen maken. Stichting 

Bouwen in Gambia heeft het beloofde handgereedschap gekregen, het 

elektrisch gereedschap hadden ze met de vorige vracht al ontvangen.  Alle 

medische apparaten, verband en dekentjes zijn naar het ziekenhuis in Brufut 

gegaan. De bananendoos vol wol, haak- en breinaalden naar de rastajongens. 

De dozen met brillen zijn naar de brillendokter, onze vriendin Ida vist wel eerst 

alle zonnebrillen eruit  en verkoopt die op haar werkplekje op het strand, zo 

ook de oude mobieltjes. Die kijkt ze allemaal na, gaat zo nodig om een nieuw 

scherm, oplader, accu  of wat ook bij de  “mobieldokter” en verkoopt ze met 

winst. Ze doet goeie zaken uit de doos. Isatou  Kujabi: Is bij een Nigeriaan 

ingetrokken, niemand weet waar, ook haar nichtje 

niet  waar ze heel close mee is en waar ze dezelfde 

opleiding mee volgt. We maken ons echt zorgen om 

haar. We hebben  geprobeerd haar op het hart te 

drukken dat ze nu eerst  haar examen moet zien te 

halen en dat heeft ze beloofd. We zouden samen  

gaan kijken waar ze nu woont  maar daarna kregen we 

geen contact meer . Ook verscheen ze niet op haar 

stageplaats. Na heel wat telefoontjes met de leraar en 

haar nichtje, is ze nu toch aan het werk in een nieuw 

restaurant vlakbij school. Zo kan de leraar haar ook nog een beetje in de gaten 

houden. Ze was gelijk enthousiast over haar stageplaats, ook haar baas is heel 

tevreden over haar  gelukkig!! Nu maar hopen 

op een goeie afloop!! Haar nichtje Fatou 

Gibba: Werkt hard en is serieus. Zij beseft zo 

goed dat ze door haar sponsors de kans  heeft 

gekregen om deze opleiding te kunnen doen. 

Van een verlegen stil vogeltje is ze veranderd 

in een vlotte, verstandige jongedame, die 

weet wat ze wil. Zij loopt stage in een Hotel 

waar veel conferenties worden gehouden. We 



hebben Fatou  op haar werk bezocht wat ze prachtig vond! De bedrijfsleider is 

zeer tevreden over haar. Dit jaar moeten beide dames examen doen.                                                                  

Margarita Jallow:   is papa’s vrolijke prinses en doet 

goed haar best op school. Haar vader Amadou Jallow: 

verloor vorig jaar zijn baan bij de grootste boekhandel in 

Gambia, maar heeft nu een baan in een prachtig nieuw 

hotel, waar hij dubbel zo veel salaris krijgt. Hij kan zijn 

geluk niet op! Ook Mariama Mballow: heeft een baan in 

hetzelfde hotel; zij verdient nog meer doordat zij halve 

dagen trainingen geeft aan andere meisjes die er stage 

lopen. Als alleenstaande moeder heeft ze deze baan heel hard nodig voor de 

huur en onderhoud. Op haar vrije dag hebben we samen haar kinderen  Fatou 

en Haddy Drammeh naar school gebracht. Met de juf gesproken. Het gaat heel 

goed met deze schattige zusjes. Na Mohameds overlijden vorig jaar wonen de 

kinderen nu bij hun moeder Haja. Een bevriend echtpaar heeft Haja, Isa en 

Ousman in huis genomen. Haja en Isa delen samen een kamer, en Ousman 

heeft zelfs een eigen kamer. Een echt huis!! Met douche, wc, water en een 

keukentje, wat een luxe!! Het is een rustige buurt maar avonds kun je niet 

alleen naar buiten, het is er niet echt veilig. Beide kinderen zaten altijd onder 

de uitslag en hadden infecties door de slechte hygiëne, Isa kon nu trots een 

mooi genezen huid  laten zien.  Voor 

ons was het heel fijn te zien dat het 

goed met ze gaat ondanks het gemis 

van hun vader. Haja verkocht vis 

maar is nu aan het solliciteren naar 

ander werk. Samen hebben we de 

nieuwe scholen van haar kinderen 

bezocht. Ook daar hebben ze hun 

plekje weer gevonden. Onze vriend Bubacarr heeft nu eindelijk officieel de 

baan als taxichauffeur voor de regering. Twee jaar rijdt hij al voor ze tegen een 

kleine  vergoeding, als "erebaantje" maar nu dan eindelijk zijn contract wat ook 

maar zeer matig betaald wordt, alleen als hij een paar dagen met de minister 

naar het buitenland moet, krijgt hij goed betaald. De armen worden armer en 

de rijken rijker. Dat was ook duidelijk te zien bij het gezin van Keba Touray, 

Anders had hij elk  jaar wel iets verbouwd of opgeknapt en liet hij dat trots 

zien. In de tuin was alles opgegeten door de geiten van de buren , er is geen 

geld voor een omheining; ook hier berusten ze in. Fatou:  zijn dochter, probeert 



na schooltijd in haar kraampje aan het 

zandpad wat spulletjes te verkopen. Er 

was weer een  gezonde baby bij van 5 

maanden. We dachten dat die van de 

oudste dochter Adama was omdat zij 

vorig jaar is getrouwd, dat huwelijk was 

in een week geregeld. Als de ouders van 

beide partijen hun toestemming geven, 

is dat snel geregeld. Ze is getrouwd 

terwijl haar aanstaande echtgenoot in Italie zat en nog zit, dus daar kon de 

baby niet van zijn. Adama was aan het werk en blijft  thuis wonen. Tineke 

Camara: woont in Guinee bij haar tante omdat dat dicht bij de school is. Haar 

vader  Ousman, een muzikant, hebben we in Gambia leren kennen waar hij in 

de hotels optrad voor toeristen, maar nu ze geen contracten meer krijgen is hij 

terug naar Guinee. We sponsoren nog altijd zijn dochtertje en zijn gezin. 

Contact houden we via sociale media. Mariama Touray: zit op het lyceum in 

Ziguinchor; zij moet nog twee jaar en is een heel goeie leerling. Haar broer 

Baba: zit nog op de strenge privéschool. Beiden in de Casamance. We hopen nu 

echt volgend jaar er weer heen te kunnen reizen, dit jaar last van hielspoor net 

voor we vertrokken en met kruk lopen was toch erg lastig in dat zand. Ik ben er 

in ieder geval niet handig in. Maar toen we Omie  bezochten met haar 

vergroeide handen en voeten door de polio was het snel opgelost. Een zwarte 

kruk die paste bij al haar kleding als ze avonds moest optreden!!  ja ja, ze is nog 

ijdel ook!! Als ik hem niet meer nodig had, wilde ze hem héééél graag hebben, 

dus dat was snel beslist! De laatste week een huilende Omie van blijdschap en 

ik blij dat ik er vanaf was. Haddy Jobe: Omie’s dochter, 

heeft 9 vakken waarvan ze er 7 moet halen om haar 

beurs te kunnen krijgen die haar beloofd is. Al haar tijd 

besteedt ze aan haar studie, het is zo belangrijk voor 

haar, dus héél spannend!! Wat gunnen we het haar!! 

Bubacarr Jammeh: voor hem was de stap toch te groot 

van de Seino school naar de Apple Tree, de International 

High School. Echt alleen maar studeren! En als je ook 

nog graag voetbalt, oh oh!! dan kom je tijd te kort. De 

hele  familie is boos op hem omdat hij het niet gehaald 

heeft, hij mag het maar één keer over doen.  Dus laatste 

kans!! Hij zat bij Haddy Jobe in de klas en heeft gezien dat je, als je slaagt, kans 

hebt op een beurs. Moeder en zus zitten er nu  helemaal bovenop. Maar 

misschien is het gewoon te hoog gegrepen voor hem, we gaan het zien! Het 



bezoek aan Ramatouly Sonko was weer gezellig en ze was zo 

blij met de cadeautjes van haar sponsor. Zij moet nu nog 

twee jaar en is een mooie lange dame geworden. Muhamed  

Dampha: zit nog op de Seino school en dat gaat goed. Nyima 

Kurabale: is naar het skill training center in Bakou. We kregen 

al haar werkstukken te zien en een rondleiding. Er moest nog 

wel wat bijbetaald worden omdat alles duurder geworden 

was. Ndye: heeft de zorg voor Muhamed en Nyima, de 

kinderen van haar ernstig zieke zus Fanta, die nog steeds in 

Senegal verblijft. Ze heeft een ander onderkomen moeten zoeken voor haar en 

Fanta’s kinderen, alle huisraad moeten verkopen om de kosten te kunnen 

betalen. Door alle problemen heeft ze 

alleen haar studie English gehaald en is 

gezakt voor agricultural science en 

mathematics. Als alle problemen opgelost 

zijn (voor zover dat mogelijk is) wil ze het 

weer oppakken. Wij zijn ontzettend blij 

met haar als vertrouwenspersoon. Ze 

houdt keurig alle betaalopdrachten bij. Na 

samen een ochtendje boekhouding  

hebben we alles weer goed af kunnen ronden. Je begint echt niks zonder 

iemand ter plaatse.  

Dank zij alle onmisbare sponsors, giften van vrienden en kennissen was het  

weer mogelijk alle schoolgelden voor onze studenten te kunnen betalen. 

Namens al deze jonge mensen HARTELIJK DANK!!!!!  Hartelijk dank voor de gift 

van de diaconie van de Gereformeerde Gemeente. De prachtige opbrengst van 

de collecte bij de opstap dienst van de PKN en Gereformeerde 

kerk. De flessenactie van de EMTE. Marian bedankt voor mijn 

verkoophoekje voor Gambia in Boetiek de Zon! Abraham voor 

het gebruik van de Graanschuur voor onze verkoping. Betsie 

voor de opbrengst van haar bloemstukjes en schorten, en 

taarten gebakken door Rita, Carla, Betsie en Marinka. Nel voor 

de opbrengst van haar verkochte poppetjes, Janny met de 

dames van de wensboom, het was een geslaagde dag! Bedankt 

allemaal voor jullie hulp!!  

Wilt U ons financieel blijven steunen? Dat kan door Uw gift te 

storten op: Raborekeningnummer: NL 19 RABO 0162688792 t.n.v. Stichting 



Help Schoolkinderen in Gambia  te Oostkapelle. Onze stichting heeft een 

ANBI-status. 

Met vriendelijke groeten, 

Piet en Tineke Roose, 

Vronesteijn 17 4356AC te Oostkapelle 

Email: tinesroose@zeelandnet.nl 

 

  

                              

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


