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Beste vrienden, 

Het was een spannend jaar voor de Gambianen. Wat een blijdschap na de  

verrassende uitslag van de presidentsverkiezingen in december. Jammeh 

verloor de verkiezingen van Adama Barrow. Maar de dictator weigerde te 

vertrekken en er dreigde een burgeroorlog. Voor ons bleef het afwachten. 

Maar op 5 januari konden we dan toch vertrekken. 

In September 2016 heeft Justine lantsheer  al heel veel voorwerk gedaan, 

schoolgelden betaald, boeken besteld, en alles wat daar bij komt. Het overige 

geld heeft ze samen met Fanta Sillah  op de bankrekening daar gezet. Vanaf 

september werkt Fanta  voor ons waar we ontzettend blij mee zijn. Je kan 

iemand ter plaatse echt niet missen. 

Met de mogelijkheid dat we misschien toch eerder naar huis zouden moeten 

zijn we gelijk begonnen met zoveel mogelijk de dozen hulpgoederen op de 

plaats van bestemming te brengen . Het kraamcentrum in Brufut was dan ook 

ontzettend blij met de dozen 

ziekenhuisspulletjes. Ik had nog snel 10 piep 

kleine mutsjes in de doos gestopt. Niet 

wetende dat er die nacht 7 baby’s geboren 

waren, een tweeling er bij . Dus kregen alle 

baby’s een schattig gehaakt mutsje uit de 

doos. Prachtig om te zien al die pas geboren 

babytjes!! 

Margarita Jallow, Wat was ze blij met ons bezoek , ze had vrij en was heerlijk 

aan het spelen tussen de stenen, en kapotte stoelen, de muur van de 

compound  van de buren was ingestort en lag bij hun in de compound. Eerst 

moet er weer geld voor cement zijn, en dat kan wel even duren. Op school doet 

ze het goed, ze vind het prachtig om naar school te gaan. Amadou haar vader is 

heel blij met zijn baan  in de grootste boekhandel van Gambia. Moeder 

Mariama verkoopt in een klein shopje aan huis limonade en drankjes. Zo 

kunnen ze de hele familie net onderhouden. Ze zijn dan ook heel dankbaar dat 

hun dochter gesponsord wordt. Haddy  Jobe ; Op de Apple Tree school moest 

het derde termijn nog betaald worden voor Haddy, plus het International 



examen en het Extern examen. Als ze dat allemaal haalt wil ze naar een andere 

school (die heel wat goedkoper is) de rest van haar studie in 1 jaar doen, op de 

Apple Tree zou ze nog 2 jaar moeten. We gaan zien of haar dat allemaal gaat 

lukken!! Ze heeft heel mooie cijfers gehaald dit jaar, maar haar examen was 

wat minder, De reden zal haar moeder Omie zijn die polio heeft, we vonden 

haar doodsbang alleen thuis met een klein kindje van een broer waar ze voor 

moest zorgen. Al haar familie was naar Senegal gevlucht, en lieten haar alleen 

achter, Nu kwam de zorg voor moeder en het nichtje op Haddy neer . De onrust 

in Gambia liep op, steeds meer families vluchten naar hun families in 

omliggende landen. Er waren al vele scholen dicht, maar we hadden geluk de 

Star Preparatory school waar haddy en Fatou Drammeh op zitten was nog 

open, We wisten precies hoeveel er nog betaald moest worden maar het 

schoolhoofd zei dat er nog niets betaald was. Kon ook de kwitantie niet vinden  

na zogenaamd ijverig zoeken. Gelukkig hebben we alle betaalafschriften altijd 

mee dus volgende dag terug. Ook had de moeder van de kinderen al even naar 

school gebeld, toen was het héél snel geregeld!! jammer voor die man, Leuk 

geprobeerd!! Op bezoek bij de familie Touray. Yushupha Touray ; met de 

sponsoring van hem zijn we gestopt , deze jongen heeft teveel andere 

problemen waar hij eerst mee geholpen moet worden. Hij woont gelukkig weer 

thuis en zag er goed uit. Zijn vader heeft een kar met 

een ezel voor hem gekocht , hij moet houtjes sprokkelen 

voor zijn moeder. Zijn zus Fatou gaat wel naar school en 

doet goed haar best maar is geen hoogvlieger, Ook zij is 

een zwak meisje, we zijn al blij dat ze leert lezen en 

schrijven. Mohamed Bangura: We krijgen een 

telefoontje van Isa, (Mohamed dochter) of we langs 

willen gaan, Haar vader is heel zwak, hij ligt daar op een 

matras zonder laken, vol urineplekken, een vreselijke 

lucht komt je tegemoet, onmenselijk!! Zijn zoontje 

slaapt ‘s nachts in dat zelfde vieze bed wat nog net niet 

zelf de deur uitwandelt, en zit dan ook helemaal onder de huiduitslag. Piet gaat 

gelijk op zoek naar een meetlat zodat hij de matras op kan meten en weeen 

nieuwe kunnen laten maken en die afgenomen kan worden. Mohamed moet 

de volgende dag weer naar het ziekenhuis waar hij direct anderhalve liter bloed 

kreeg toegediend. We kopen nog eten voor het gezin en laten de doos met 

hulpgoederen achter waar ze dan ook ontzettend dankbaar voor waren. Fatou 

Gibba;  Met haar hebben we een afspraak bij ons appartement, ook zij heeft dit 

jaar examen en haar eindfeest, dus een heel spannende tijd voor haar, als ze 



het haalt gaan we kijken wat ze wil, en of een vervolgstudie mogelijk is. Isatou 

Kujabi ;  Wil graag naar de Hotelschool maar haar Engels is erg zwak, ze krijgt 

nu drie maanden elke dag bijlessen en wordt dan getest, en daarna nog 3 

maanden, we hopen dat het haar lukt om toegelaten te worden. We kopen nog 

mooie spulletjes in om in onze marktkraam te kunnen verkopen. Onderweg 

staan er op elke hoek gewapende soldaten achter de zandzakken gepost, de 

leiders van omringende landen zijn op bezoek. Voor ons zijn ze met een 

evacuatieplan bezig, morgen komen ze vertellen wat er met ons gaat gebeuren. 

Maar ‘nachts wordt er half drie op de deur geklopt  en verteld dat we om 7 uur 

moeten klaar staan en terug worden gevlogen. Wat een dubbel gevoel, wij 

‘rijken” worden weer veilig teruggevlogen en wie zorgt er voor hen die we 

achterlaten?? Half zes ‘morgens brengen we de laatste dozen hulpgoederen 

nog bij onze Gambiaanse vriendin Ida, het was vreselijk haar zo achter te laten. 

De dreiging werd te groot, de bevolking was doodsbang. Op 21 januari is 

Jammeh onder druk van een interventiemacht van de West Afrikaanse Unie, 

Ecowas, dan toch naar Guinee gevlucht. Op 9 maart zijn we weer 

teruggevlogen en was alles weer rustig. Helaas zijn er toch vreselijke dingen 

gebeurd, waar ook Fanta slachtoffer van is geworden. We kunnen alleen hopen 

en bidden voor haar dat ze mag herstellen van wat haar is overkomen. Haar zus 

Ndey neemt Fanta’s werk voor ons voorlopig over. Samen met Fanta naar de 

Seinoschool waar zij 5 kinderen op heeft 

zitten. Nyima Kurabale van 16 jaar , zij 

krijgt de laptop die ze nodig heeft voor 

school, en Mohamed Dampha 9 jaar 

beiden grade 5. En de 3 kleinkinderen van 

Fatou,  de broertjes  Mohamed Lamin 

Jallow 5 jaar grade1, Amadou 7 jaar 

grade 2 en Mohamed Mutak 14 jaar  

grade 8 . Ook  hij krijgt een laptop. Alle 

kleintjes die het hek binnenkomen moeten 5 blaadjes oprapen en in een doos 

doen, zo ziet het hele terrein om de school er keurig uit, de grotere kinderen 

moeten voor schooltijd de tuin onderhouden, water geven en alles aanharken 

tot de bel gaat. Bubacarr Jammeh; Ook hij zit op de Seinoschool in grade 9 en is 

nu 17. Zijn moeder is ontzettend blij dat hij op zo n goeie school zit , zij heeft 

die kans nooit gehad.  Ramatouly Sonko; Zit op de King Kid Academy, een 

mooie lange meid van 15 jaar is het al weer, vader is eenzijdig verlamd en moet 

op de kleintjes passen, moeder werkt nu weer zodat er geld voor eten 

binnenkomt. Mariama en Baba Touray; zitten op een strenge privéschool in 



Ziguinchor, Mariama zit in haar examenjaar. Ook voor haar een spannende tijd, 

maar zij is een heel goeie leerling, dus dat komt wel goed. Tineke Camara; zit in 

Guinee op school en woont als ze school heeft bij haar tante in. Haar ouders 

zijn heel arm, elk jaar stort er wel weer een gedeelte van hun huisje in. Maar er 

is geen geld voor cement. Isa Bangura; is nu 14 jaar en heeft het heel zwaar 

met de verzorging van haar vader( wat steeds moeilijker wordt) en daar naast 

nog school, dat is aan haar resultaten dan ook te zien, Ousman Bangura; is een 

slim mannetje, zijn resultaten zijn 

goed. Mohamed’s ex vrouw Haja gaat 

hem zo veel mogelijk verzorgen om de 

kinderen te ontlasten, ook als hij in 

het ziekenhuis ligt kookt ze voor hem 

en brengt hem elke dag eten en 

drinken. Deze keer werden we 

geroepen omdat hij op sterven lag, Hij 

wilde nog zo graag afscheid nemen wat heel heftig was, maar 5 dagen later en 

na weer anderhalve liter bloed gekregen te hebben knapte hij zover op dat hij 

weer naar huis kon, ongelooflijk!! We hebben de nieuwe matras gebracht waar 

hij dolgelukkig mee was. Met de dozen brillen loodste Ida ons naar het oudste 

ziekenhuis in Serrekunda . De oogchirurg was dan ook ongelooflijk blij met de 

brillen, hij beloofde Ida een bril op sterkte omdat zij ons daar gebracht had.  

We willen alle onmisbare sponsors, vrienden en kennissen ontzettend 

bedanken!!! Betsie de Visser voor de opbrengst van haar schorten actie, Nel 

Geuze voor de opbrengst van de zelfgemaakte poppetjes. De diaconie van de 

Ger Gemeente te Oostkapelle, de EMTE voor de opbrengst van de flessenactie, 

Soli Deo Gloria voor het mooie bedrag wat is opgehaald bij de zangavond in de 

PKN kerk . Computer Dekker voor de 2 laptops. En alle mensen die anoniem 

een bedrag  gestort hebben: Allemaal HARTELIJK DANK!!!! Dat U het elk jaar 

weer mogelijk maakt al deze allerarmsten scholing te kunnen bieden om zo uit 

deze vicieuze cirkel van armoede te komen. Wilt U ons financieel ( blijven ) 

helpen?? Dat kan door Uw gift te storten op: Raborekeningnummer: 

NL19RABO0162688792 t,n v, Stichting HELP SCHOOLKINDEREN IN GAMBIA te 

Oostkapelle. De stichting heeft de ANBI-status, dus Uw gift is aftrekbaar. 

Met vriendelijke groeten, 

 Piet en Tineke Roose  Vronesteijn 17 4356AC te Oostkapelle T:0118-583150 

M:06-12186167 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


