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DE CHRISTOPHORUSSTICHTING IS EEN KLEINE STICHTING MET BEPERKTE FINANCIËLE 
MOGELIJKHEDEN. GEPROBEERD WORDT NIEUWE INITIATIEVEN TE STIMULEREN DOOR MEDE  
ONDERSTEUNING ZODAT DE INITIATIEFNEMERS EN VRIJWILLIGERS WETEN DAT HUN WERK 
GEWAARDEERD WORDT. 
 
Het jaar 2022 is wederom een vruchtbaar jaar gebleken voor het jeugd en jongerenwerk in de 
Parochie van het Heilig Hart van Jezus in De Noord. 
Het is triest te constateren dat ik geen enkele Parochie weet te benoemen die actief inzet op 
jeugd en jongerenwerk. In de H.Hartparochie is er actieve aandacht voor alle kinderen en  
jongeren tot plm.30 jaar. 
 
In het dorp, op het Sint Annabeeld staat een moeder en kindbeeld. Het verbeeld moeder Anna 
en dochter Maria. Anna heeft een boekrol in haar hand, de heilige Schrift. Maria leert lezen en 
te begrijpen wat daar over haar en over iedere mens geschreven staat. 
Het beeld gaat ook over de kloof tussen de generaties. Zolang er mensen zijn wordt de vraag 
gesteld hoe de jongeren moeten worden opgevoed. Waar is het juiste evenwicht tussen het 
belangrijke meegeven zonder aan de jeugd der jaren tekort te doen? Hoe wordt voorkomen 
dat de jongeren een kopie van de ouderen worden en dus niet hun eigenheid mogen 
behouden? Hoe kunnen de jongeren delen in het geloof van de oudere generatie? Hoe wordt 
tegengegaan dat de ouderen de jongeren niets meer bijbrengen wat het hart raakt, wat geloof, 
hoop en liefde wekt? Waar is het evenwicht tussen de onbezonnenheid van de jeugd en de 
verantwoordelijkheid van de ouderen? Het beeld gaat over onderwijs, dat de oudere generatie 
de jongeren leert over kennis, leven en wijsheid.  
Dit is de opdracht voor ons allemaal, als mens maar ook als gemeenschap. 
 
Het Katholiek Kado waarover we in het jaarverslag 2021 hebben geschreven, dat dit initiatief 
in een vergevorderd stadium is, zijn de eerste kado boxen over Advent en Kerstmis aan de 
abonnees verzonden. Zie ook de website:  www.katholiekkado.nl. 
In het komende jaar 2023 volgen nog de boxen over Vasten, Pasen, Pinksteren en over 
Allerheiligen en Allerzielen. Katholiek kado leert mensen over het katholiek geloof. Met de  
zes boxen verspreid over de periode van Advent tot Allerheiligen kom je hiermee thuis in 
aanraking over zingeving en betekenis op de keukentafel of de bank bij iemand thuis of op 
school. Voelen, (af)tasten, aanraken, kijken, lezen, bewonderen, ruiken, proeven, koken; 
iedere box werkt een ander aspect, feest of gebeurtenis uit. De boxen hebben zeker ook 
aandacht voor kinderen. Daarom ook is het voor scholen uitermate geschikt als 
inspiratiebron.    

Een review van een basisschooldirecteur waarom de Rooms katholieke basisschool gekozen 
heeft voor een abonnement op katholiekkado. 
  
Als katholieke school vinden wij het belangrijk om structureel aandacht te besteden aan het 
geloof.  
Wij zien het katholiek kado als aanvulling op ons onderwijs om zo op een verrassende manier 
de kinderen te informeren over het geloof. 
Daarnaast geeft het de leerkracht houvast om inhoudelijk aandacht te geven aan de diverse 
vieringen en gebeurtenissen.  

http://www.katholiekkado.nl/


  
Mooi dat deze RK basisschool het heeft oppakt zoals wij het ook voor ogen zien: uitstekend 
catechesemateriaal voor de kinderen en het team een verfrissende blik waar het katholieke 
geloof voor staat. 
 
In de voorjaarsvakantie 2022 hebben 32 jongeren in de leeftijd van 22 -24 jaar een vijfdaagse 
reis naar Rome gemaakt. In pastoor Henri ten Have hadden we een geweldige vervanger voor 
de door ziekte gevelde parochiepriester Ignas Tilma. Vijf volle dagen hebben zij genoten van 
Rome. 
Zij zijn op ontdekkingstocht gegaan: op zoek naar de geschiedenis van het Katholieke geloof, 
op zoek naar onze eigen spiritualiteit en al het moois dat de stad Rome te bieden heeft. Deze 
vijf dagen maakten zij deel uit van een andere wereld: omdat Rome niet zomaar een 
wereldstad is maar de wortels herbergen van onze westerse wereld. Het bruisend middelpunt 
van de Christelijke wereld. 

De jongeren van Sanctus Virgilius die hun eigen avonden, goede doelen en parochiele 
activiteiten bekostigen uit de opbrengst van hun eigen Virgilius ‘het bier om te delen’, hebben 
een nieuwe smaak toegevoegd. Naast de Virgilius Blond en Tripel komt er een verfrissende 
nieuwe smaak op de markt met de veelbelovende naam:  Virgilius Paradisius. 
 
Verder is het ook de moeite waard om verslag te doen van het ontstaan van het kabouterpad 
voor de allerkleinsten. Jonge vaders hebben het pad gemaakt en jonge moeders hebben 
allemaal kabouters, huisjes en zoveel meer geschilderd. 
Rondom de kerk zijn er door de jaar heen bloeiende planten geplant in de tuinen; een 
bijenhotel, vlinder informatieborden en nog veel meer geplaatst. Het is een fraai gezicht waar 
de gemeenschap veel plezier aan zullen beleven. 


