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Woord namens het bestuur 

Het jaar 2022 was een ander jaar dan anderen. Met name de oorlog in de Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat 

wij als stichting ons konden inzetten op plekken daar waar concrete hulp snel nodig was. Dit hebben wij dan 

ook met volle overtuiging gedaan. Project LittleLambs en project Hope4Ukraine zijn hier sprekende 

voorbeelden van. Ondersteuning van hulpverleningsprojecten voor mensen die in zeer kwetsbare posities zijn 

terecht gekomen en waarvan de minimale basisbehoeften van het leven weg zijn gevallen. Zoals voldoende 

voedsel, voldoende kleding en onderdak. Hiervoor zijn wij als stichting opgericht.  

Met het project Allard Larsse zaten wij in een transitiejaar. Hier is dit jaar in verhouding niet veel activiteit in 

geweest. Met project Kaapstad ondersteunen wij het jongenshuis Beth Uriel waar jongens worden 

opgevangen. Dit project is stabiel gebleven.  

Project Het beloofde land is afgelopen december 2021 gestart. De transitie naar Oost Duitsland heeft in 2022 

plaatsgehad en konden de werkers concreet aan de slag met het uitvoeren van de doelen.  

 

De Projecten 

 

• project Allard Larsse 

Het jaar 2022 is voor wat betreft de boot vrij rustig geweest. Eind april, begin mei is er een bootwissel 

geweest. De Elisabethan 31 is verkocht. De boot was gefinancierd door vier Duitse watersportvrienden. In 

2015 hadden deze vrienden geld op tafel gelegd zodat er een boot gekocht kon worden die daarmee door hen 

aan de stichting ter beschikking is gesteld. Twee van hen hebben het geld terugontvangen en de andere twee 

hebben de andere huidige boot gefinancierd. Want de dag na het afleveren van de boot hebben we een andere 

boot aangeschaft. Een “waarschip 570” met trailer. Met dit schip hebben we eerst in Lemmer gezeild. Daarna 

hebben we de boot overgevaren naar Drachten. Daar ligt de boot aan de wal om uit het water te worden 

gehaald en opgeknapt te worden. De diepgang van dit schip is 1 meter en daardoor goed te zeilen in de 

omgeving van Drachten. In de tijd dat we nog in Lemmer hebben gelegen hebben we gezeild met kinderen 

uit gezinnen met kleine beurs uit de omgeving van Drachten. Niet alleen gezeild, maar vooral ook 

gezwommen en met aan een lijn aan de boot voort laten slepen. Groot feest natuurlijk!!!   

 

Onder dit project valt ook het geven van workshops schilderen met vluchtelingen. 

Met de gevluchte Oekraïners en bewoners van het azc hebben we 2x een workshop schilderen gegeven in de 

Bethel kerk in Drachten. Ankie Huiskamp geeft de workshop schilderen en het is verbazend hoe er geweldig 

mooie schilderijen worden gemaakt. Zowel mannen als vrouwen doen hier aan mee. 

 

• project Littlelambs Ukraine; 

In maart 2022 zijn voorzitter Johan Huiskamp en een vrijwilliger naar de grens van Oekraïne gereden met 

een bus. De stichting de Friese rijders stelden een bus ter beschikking. Zie ook www.frieserijders.nl. De 

diesel en overige reiskosten waren voor eigen rekening. Op de heenweg hebben wij hulpgoederen 

meegenomen en die gelost bij de grens van Slowakije met Oekraïne. Daar zijn de goederen gelost bij een 

kerk en daar werden de goederen later opgehaald door Oekraïners en verder verdeeld op diverse plaatsen aan 

de frontlinie. Op de terugweg hebben we vijf vluchtelingen mee naar Nederland genomen. 

 

Op de heenweg zijn we via Berlijn gereden en hebben daar een Oekraïense vrouw Sasha, een bekende van de 

vrijwilligster, opgehaald en ook haar naar Kocise gebracht. Van daar uit is Sasha doorgereden naar Lviv waar 

haar kerk is gevestigd. Vanuit Kiev en Lviv gaat Sasha elke week richting de frontlinie en brengt daar 

hulpgoederen. Vooral voor kinderen die in de meeste gevallen ook nog in schuilkelders wonen. De 

organisatie waar zij voor werkt is Littlelambs Kinderhilfswerk. De donaties worden enkel gebruikt voor 

hulpgoederen die Sasha naar de frontlinie brengt. Sasha zelf wordt door haar eigen kerk in Lviv gesteund en 

onderhouden. Sasha is van Oekraïense afkomst. Zij werkte tot het moment van de inval door Rusland in Zuid 

Amerika als zendelinge. Toen zij hoorde dat de oorlog was uitgebroken in haar vaderland is zij zo snel 

mogelijk naar Lviv vertrokken. Juist door een dergelijk rechtstreeks contact met iemand bij de frontlinie krijg 

je een veel beter inzicht in “hoe kan ik helpen”. Contacten uit Amerika hebben geld gestuurd om iets voor de 

http://www.frieserijders.nl/


Oekraïners te kunnen doen. Met dat geld en ingezameld geld van de stichting is dit een succesvolle reis 

geworden.  

 

• project Kaapstad, Beth Uriel; 

Als stichting ondersteunen wij het jongenshuis Beth Uriel door het mogelijk te maken dat Mathijs Akkerman 

in Kaapstad kan werken bij het jongenshuis geleid door de familie Koopman. 

Zijn werkzaamheden bestaan uit het bieden van ondersteuning op de administratie en het begeleiden van de 

jongens die er wonen. Dit zet het leidend echtpaar vrij om meer tijd te kunnen besteden aan de hoofdzaken 

van het runnen van dit jongenshuis. Circa 25 jongens, in tiener en jeugd leeftijd, wonen in Beth Uriël en 

hebben daar bed, bad en brood. Hier krijgen zij de mogelijkheid weer een leven van ritme op te bouwen, om 

een opleiding te volgen, een diploma te halen en daarmee een betere toekomst voor zich zelf te creëren. 

 

• project Het beloofde land; 

De familie Tolsma is afgelopen juli 2022 verhuisd naar Duitsland. Nadat zijn werk als evangelist en 

organisator van Israel reizen gedurende covid pandemie is opgehouden hebben wij hen ondersteund om een 

nieuw project op te starten in voormalig Oost-Duitsland. Wat inhoud dat hij als evangelist en kerkopbouwer 

aan de slag is gegaan. De familie organiseert bijbelcursussen, kerkdiensten op zondag en begeleiden mensen 

die door problemen aan de zelfkant van de maatschappij zijn geraakt. Hiervoor hebben ze een huis gekocht 

waar een samenkomstruimte in zit en een appartement waar iemand gedurende een korte tijd in kan 

verblijven om niet op straat te belanden. 

 

• project Hope4Ukraine; 

Door de het binnenvallen van Rusland stond men in Oekraïne ineens voor een groot probleem. En op zo’n 

moment komen diverse mensen met ideeën om hulp te bieden. Hoe bijzonder is dit project. Door betrokken 

te zijn bij dit project worden huizen hersteld, tiny huisjes gebouwd, en puin geruimd onder anderen nabij 

Irpin waar de Russen in de begintijd van de oorlog bijna de hoofdstad Kiev waren binnen getrokken. Een 

lokale kerkgemeenschap neemt daar het voortouw. Tevens zijn voedsel pakketten verstrekt. Producten zoals 

aggregaten voor de winter, voedsel en medische goederen zijn met vrachtwagens naar Oekraïne gebracht. 

 

Stichting Sarar heeft in de beginfase dit project gesteund. Inmiddels heeft Hope4Ukraïne haar eigen 

stichting. Kijk hiervoor op de website: www.hope4ukraine.nl  

 

 

Met hartelijke groeten en dank, 

 

Johan Huiskamp 

http://www.hope4ukraine.nl/

